
18 DECEMBER, 19.30u 

Ex Oriente Lux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beroep van schrijver stond in hoog aanzien in het Oude Egypte. Maar om 

schrijver te kunnen worden, moest je natuurlijk eerst leren lezen en schrijven. 

Hoe ging dat in zijn werk in het oude Egypte? Hoe zagen scholen eruit? Welke 

methodes paste de leraar toe om de kinderen te onderwijzen en te motiveren 

hun werk te doen?  

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in de lezing. Centraal staat het 

werk van de schoolkinderen zelf. Aan de hand van tal van voorbeelden van 

duizenden jaren oude schooloefeningen, zullen we een beeld krijgen van het 

onderwijs in het oude Egypte. 
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